Visie en beleid Parochie HH Laurentius en Elisabeth

Het pastoraal team (de pastoor en de plebaan) en het parochiebestuur van de kathedrale parochie HH Laurentius en
Elisabeth hebben op 13 mei 2022 met elkaar de beleidsrichting besproken. De uitkomsten van deze dag zijn
geformuleerd in dit document.

Context
Het is goed om eerst de context - in tijd en plaats - te schetsen van de parochie.

We zijn parochie in een seculiere samenleving. De tijd is voorbij dat de samenleving stimuleerde tot deelname aan
kerkelijk leven. Voor onze parochie (en voor alle parochies in ons land) betekent dit dat mensen niet uit gewoonte
parochiaan zijn, maar uit overtuiging. De ‘volkskerk’ is voorbij. We kennen nu de ‘keuzekerk’: mensen kiezen er
bewust voor om bij de kerk te horen - om christen te zijn - of, nog anders geformuleerd: om bij Christus te willen
horen en leerling van Hem te zijn. Deze keuze vraagt voortdurend ‘onderhoud’: als parochie moeten en willen we
onze gelovigen helpen in het bewaren en verdiepen van hun geloof.

De seculiere samenleving biedt ook kansen. Mensen zijn nieuwsgierig naar zingeving, naar geloof. Met respect voor
hun eigen situatie en hun eigen vragen kunnen we laten zien wat het geloof voor mensen kan betekenen, en hoe we
als gelovigen kunnen bijdragen aan het goede leven en samenleven. De deelname van jonge gezinnen aan het
kerkelijk leven is niet groot. We missen jongeren in de parochie en in de kerk. We delen dat met andere parochies in
deze tijd en in onze omgeving - maar toch voelt het als een gemis. We realiseren ons dat ook het aantal parochianen
dat zich voor de parochie wil inzetten (de vrijwilligers) relatief klein is. Een kleine groep gelovigen weet zich
verantwoordelijk voor een groot aantal taken. Dat is kwetsbaar.

We zijn parochie in een grote levendige en aantrekkelijke stad. We hebben te maken met alle voor- en nadelen van de
stedelijke samenleving. We willen vooral de kansen zien - zonder de ogen te sluiten voor beperkingen of zwaktes.

Het kerkgebouw van onze parochie is de kathedraal van het bisdom. Diocesane plechtigheden vinden in onze kerk
plaats. Het geeft extra uitstraling en aantrekkingskracht. We vieren in onze kerk de liturgie van de Kerk en we weten
ons geworteld in de RK traditie. De kathedraal is het (katholieke) hart voor de stad en de grotere omgeving. Gelovigen
en belangstellenden uit de hele stad (en verder) vinden hun weg naar de kathedraal, die geregeld geopend is.

In de stad wonen mensen uit vele culturen en in en vanuit vele sociale lagen. We herkennen - met vreugde - de
verscheidenheid en veelkleurigheid in onze parochianen en kerkgangers. Tegelijk realiseren we ons dat parochianen
zich nog sterker aan elkaar zouden kunnen verbinden. Van een multiculturele parochie zouden we graag een
interculturele parochie willen worden.

De liturgie in onze parochie is sterk en goed ontwikkeld. Via de plebaan hebben we een herkenbaar en wervend
gezicht in de publiciteit en in de sociale media. Diaconie en catechese zijn minder sterk ontwikkeld. De financiéle
positie van de parochie staat onder druk. De gebouwen die we bezitten zijn goed onderhouden.

Als parochie weten we ons verbonden met de andere RK parochies in de federatie Rotterdam Rechter Maasoever. We
zien de voordelen van de samenwerking in deze federatie.

Missie en Visie

We willen de katholieke gelovige identiteit van onze gelovigen versterken en hen stimuleren om zelf steeds meer
drager van het parochieleven te worden - vanuit het diepe besef dat zij zelf door Christus gedragen worden. Vanuit
deze versterkte identiteit zijn we als parochie missionair en nodigen we mensen uit ‘mee te gaan doen’ in de parochie.
Met open deur en open hart zijn we present in de samenleving en dragen we - op onze wijze - bij aan verbondenheid
en zingeving, aan het goede leven en samenleven. Ook zo getuigen we van ons geloof in de Heer die al zijn mensen
het goede gunt.

Beleidskeuzes
Deze missie en visie worden vertaald in de volgende beleidskeuzes:



1) We gaan onze gelovigen stimuleren om zelf meer drager te worden van het parochieleven. Dat vraagt dat
we hen helpen om te groeien in hun geloof en in hun identiteit als gelovige. Als gelovigen zijn we leerling van Christus
en in Hem zijn we zusters en broeders van elkaar. We willen de band met de Heer en de band met elkaar versterken.
Het vraagt om een aanbod waarin het geloof kan worden beleefd, gedeeld en verdiept, en waarin we als
medegelovigen meer op elkaar betrokken worden en leven en geloven met elkaar delen.

Waar parochianen taken op zich nemen in de parochie om het parochieleven en het geloofsleven meer te dragen
zorgen we voor passende vorming, toerusting en begeleiding.

2) We willen als parochie groeien. We hopen dat (nieuwe) mensen mee gaan doen in de parochie, dat zij bij de
Kerk en bij Christus willen gaan horen. We noemen daarbij drie prioriteiten:

2a) We nodigen jonge gezinnen uit. Bij de vraag naar doop, eerste communie en vormsel zijn er ‘natuurlijke’
momenten waarop we met jonge ouders in contact komen. Voor jonge gezinnen is er een aanbod gezinscatechese,
waarin we jonge gezinnen vertrouwd willen maken met kerkelijke gebruiken en met de boodschap van het Evangelie.
We willen jong-volwassenen en jonge ouders stimuleren om vanuit een gelovig perspectief positief bij te dragen aan
het goede samenleven.

2b) We leggen (opnieuw) contact met de parochianen die in onze parochie wonen. Via een vorm van ‘groot-
huisbezoek’ komen we met hen in gesprek. We laten hen kennisnemen met het aanbod van de parochie, in de hoop
dat ze daar op de een of andere wijze aan willen participeren (door de parochie te steunen met gebed, door deel te
nemen aan vieringen en activiteiten, door de parochie te ondersteunen met financiéle middelen). We beginnen bij
ingeschreven parochianen, dus bij degenen met wie er al een band is. Een beetje zoals Paulus, die zijn missie-arbeid
altijd startte bij de Joden, en zich daarna ook richtte tot de heidenen. Nadat we met ingeschreven parochianen in
gesprek zijn geweest willen we het aanbod (en onze werving) verbreden.

2c) Een sterke aantrekkingskracht in de parochie gaat uit van de kathedraal en van het liturgisch aanbod in de
kathedraal. Nieuwkomers in de kathedraal willen we verwelkomen. We hopen dat zij aangesproken worden door ons
programma en dat ze door onze parochianen gastvrij ontvangen worden. Zo worden zij hopelijk een regelmatige gast
en steeds meer deelnemer aan het kerkelijk leven...

3) De parochie heeft weinig eigen diaconale activiteiten. Andere parochies in de federatie RRM hebben
aansprekende en efficiénte diaconale activiteiten. Waar nodig en mogelijk verwijzen we daarnaar.
Er komt een Interparochiéle Caritas Instelling voor de RRM, met werkgroepen diaconie per parochie.

4) De keuzes die we hier noemen vragen bijzondere aandacht. Die aandacht wordt gegeven in en naast de
bestaande activiteiten van de parochie. De pastorale en parochiéle activiteiten worden voortgezet.

5) We zijn blij met de grote en kundige inzet van het parochiebestuur. We zoeken naar mogelijkheden om het
functioneren van het bestuur nog verder te versterken.



